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SAMENKOMEN 

 
Orgelspel 

 
Woord van welkom – door de ouderling  

 
Aansteken van de kaarsen 
 

Toelichting bloemstuk  
 
Lied 130c: alle verzen  

 
Stilte 

 
Bemoediging en groet  

V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 

Van Jezus Christus, onze Heer. 
 

Gebed van ontferming: ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ (melodie lied 221, tekst 
Ria Borkent, nieuw kerklied over de oorlog in Oekraïne) 
 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn  
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,  

wanneer soldaten sneuvelen in pijn  
en burgers schuilen in verborgen kelders.  
Als de agressor aast op meer terrein  

en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.  
 

Wie zo zijn hele leven achterlaat  
en vluchten moet naar nergensland en verder –  
zij gaan berooid in tranen over straat.  

Geef onderweg aan hen een goede herder,  
een mens die helpt, een deur die open staat,  

een hart vol liefde, in de nood een redder.  
 
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  

het leven is bij u in goede handen.  
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,  

een warm onthaal van vrijheid, open armen.  



U helpt ons in de strijd van het bestaan  
en geeft als wapen: liefde voor de ander.  
 

Lied 852: alle verzen 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Kindermoment  

 
Gedicht in de veertigdagentijd ‘Een slinger van verhalen’ – door Bram 
 

Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 

vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 

Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 

Een helper die niet machtig is 
maar uitgelachen wordt, 

draagt onze pijn en ons gemis 
en brengt ons weer bij God. 
 
Schriftlezing – Johannes 12:37-50  

Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem. Zo 

moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling gaan, die zei:  
‘Heer, wie heeft geloofd wat wij hebben gezegd?  
Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’  

Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: ‘Hij heeft hun ogen 
verblind en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met 

hun hart begrijpen, ze zouden op hun schreden terugkeren en Ik zou hen genezen.’ Jesaja 
doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. Toch waren er ook veel 
leiders die wel in Hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet 

openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. Ze stelden meer prijs 
op de eer van mensen dan op de eer van God.  

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die 
Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat 
naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis 

blijft. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. 
Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te 

redden. Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik 
gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf 
gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest 

zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles 
wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’   

 
Lied 544: 1,3,5 



 
Verkondiging 

 
Orgelspel  
 

Lied 647: alle verzen  

  
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

 
Kinderen komen terug in de kerk 

 
Mededelingen – door de diaken  

 

UITEENGAAN 
 
Slotlied 561: alle verzen 

 
Heenzending en zegen 

We eindigen de zegen met gezongen amen 
 
Orgelspel 
 
Collectedoel  

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Werelddiaconaat Indonesië 
(Kerk in Actie). Het valt niet mee om boer te zijn op Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm 

omdat hun grond niet  genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote 
bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. met steun van Kerk in 
Actie helpt de kerk deze boeren – in groepen – met duurzame landbouw die meer 

oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun 
rechten moeten opkomen. 

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 

 
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen. 

De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71 

T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 


